ROOSJE VAN DONSELAAR (1986)

I Facials, portretten van ongebakken witte

en rode oms bedekt met bladgoud

ONLINE roosjevandonselaar.com B

‘Ik maak vooraf geen schetsen. De klei is het

schetsmateriaal: met een paar handelingen neemt
het de regie over en leeft het een eigen leven’
NIEUW De serie Cosmotheoros gaat over de
rijkheid aan ideeén, verhalen en fictie die (hebben)
bestaan over de ruimte. Van geschrapte

sterrenbeelden tot hon Laika, de eerste

YPISCH ROOSJE

Ik voel m

aangetrokken tot materialen die ik niet ken’

“KLEIL IS

EEN HEEL
VERHALEND
MATERIAAL

Facials zijn onder
andere te koop via
shop.postmodern-

collection.com

010 | vtwonen

‘lk ben gefascineerd door
het ontstaan van dingen.’

Y oor mij start het creatieve proces
altijd met een materiaal dat ik
niet ken. Zo maakte ik op de
Rietveld Academie al installaties

met de meest viteenlopende materialen,

ik reeg een auto aan het spit, maar naaide
bijvoorbeeld ook een serie kostuums. Als je
een materiaal niet kent, voel je je niet beperkt
door de geldende regels. Je beheerst het
vakmanschap niet en de uitkomst zal nooit zijn
zoals je het in je hoofd hebt. Die techniek heb
je simpelweg niet in huis. Maar dat vind ik juist
spannend — dat het materiaal zijn eigen leven
leidt. Zeker als je met klei werkt, komt dat
sterk tot uiting.’

PRIMITIEVE PORTRETTEN

‘lk begon in 2017 zonder enige voorkennis te
experimenteren met klei. Waar begin je dan?
Bij de basis, met het materiaal en je handen.
Door met mijn duimen in de klei te drukken,
kwam een beeld als vanzelf naar buiten. Zo
ontstonden de eerste Facials, portretten met
primitieve, naieve trekken. Alsof ze honderden
jaren voor Christus zijn vervaardigd. Dat vind ik
mooi aan klei, het is zo associatief. Bovendien
heeft het weinig nodig: met een paar ingrepen
zie je al welke kant een werk opgaat.
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TUSSEN HEMEL EN AARDE

‘Door trial-and-error ben ik het materiaal steeds
beter gaan begrijpen en heb ik de rijkdom
ervan ontdekt. Klei is een residu van het leven;
alles wat sterft wordt aarde. Er zit letterlijk
geschiedenis verborgen in klei. Desondanks
associéren we het vooral met viezigheid.
Daarom vind ik het fascinerend om klei te
combineren met goud. Ook goud is ontstaan
door een einde — namelijk de botsing van
twee enorme sterren — maar toch beschouwen
we het ene materiaal als waardeloos en het

andere als enorm waardevol.
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